Globale indeling van de geschiedenis van de franciscaner missie in Papoea.

Vestiging 1937 — 1945

Komst in maart 1937 van 6 Nederlandse franciscanen in het meest oostelijk gedeelte van Nederlands
Indie om een deel van het zgn. Apostolisch vicariaat Ned. Nieuw Guinea van de missionarissen van het
Heilig Hart (M.S.C.) als “eigen” missiegebied te gaan overnemen, te weten de eilanden van de Noord
Molukken (Halmaheira, Ternate, Tidore etc) en het noordelijk deel van het vasteland van Nederlands
Nieuw Guinea.

Op het vasteland van Nieuw Guinea vielen hieronder de “pastoors”-plaatsen F akfak en Babo (bestuurlijk
onder residentie Ambon) en een standplaats in voorbereiding in Manokwari (bestuurlijk onder residentie
Ternate). De statie Ternate werd “hoofdplaats” van dit franciscaanse missiegebied waar ook de overste
resideerde. Het werd een tweede missie van de Nederlandse franciscanen in het vroegere nederlands
Oost Indie, naast, en min of meer onafhankelijk van de vestiging op West Java die in 1929 was
begonnen.

Voorgeschiedenis

Eind 1902 was het gebied ten oosten van Sulawesi onder de naam apostolische prefectuur Nederlands
Nieuw Guinea door MSC overgenomen van de Jezuieten van het vicariaat Batavia. Zetel van de apos-
tolische prefectuur is Langgur (Kei eilanden). Vandaaruit ontstaat in 1905 de eerste vestiging van MSC
in de kort tevoren geopende bestuurspost Merauke.

In 1911 trad Artikel 177 in werking, waarbij een lijn werd getrokken van west naar oost om Zending en
Missie van elkaar gescheiden te houden. Deze scheidingslijn werd in 1928 opgeheven.

Missionering onder de Marindstammen resulteerde eerst na 23 jaar enig succes. Een einde maken aan
het kannibalisme en het venerisch granuloom vormden de belangrijkste obstakels waar de missie, maar
ook het bestuur, mee te maken kregen. In 1927 breidde de MSC missie zich uit naar het Mimika gebied
en in 1934 naar Muyu en Kepi. Deze uitbreidingen werden aanleiding een beroep te doen op de francis-
canen van de Nederlandse provincie, resulterend in de overname van bovenvermelde missieposten
Fakfak, Babo en Manokwari.

Op deze plaatsen waren al kleine katholieke, voornamelijk Europese, Chinese en Indonesische gemesn-
schappen. In Fakfak, de standplaats van de assistent resident waren nog herinneringen aan pater LeCocq
dArmandville die in de jaren 1892 — 1896 een statie had geopend, die na zijn dood werd gesloten. Eerst
na opheffing van de scheidingslijn in 1928 werd deze post door de MSC heropend.

In Babo was de NNGPM (olie-exploratie maatschappij) gevestigd met personeel uit andere landen
waaronder veel katholieken.

Manokwari was ook een standplaats van de assistent resident. Daar woonden ook kolonisten (voor-
namelijk Indo’s), die in de 30-er jaren van Java waren gekomen op zoek naar een nieuw vaderland.

Een van de missionarissen bezocht van tijd tot tijd de verspreid levende katholieken (ambtenaren, politie,
migranten) in plaatsen als Serui, Sorong en Hollandia. Vanuit Hollandia stichtte hij in 1939 een post in
Arso, 40 km ten zuiden van Hollandia door het plaatsen van een guru. Dit was in feite de eerste missie
temidden van een louter uit Papoea’s bestaande gemeenschap.

Bij de komst van de Japanners, begin 1942, was het aantal franciscaner missionarissen tot 10 personen
uitgegroeid. Een van hen is door het Japanse leger vermoord. De 9 anderen zijn afgevoerd naar een con-
centratiekamp in Sulawesi. De Japanse bezetting besloeg heel noord Nieuw Guinea tot en met de
Mimika, en drong ook door tot de Wisselmeren. (Ten zuiden van de Mimika, zoals Asmat en Merauke
zijn de Japanners niet gekomen)

Periode 1945 — 1950
Na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 keren de meeste missionarissen terug uit het kamp,
maar ook komen er veel nieuwelingen die in de oorlogsjaren waren voorbereid voor de missie.

De onafhankelijkheidsstrijd in Indonesié zoals die in de jaren 1945 — 1949 in Java, Sumatra en Celebes
woedde, vond minder weerklank in Nieuw Guinea. Het Amerikaanse leger onder leiding van McArthur

was al in april 1944 in Hollandia geland om vandaar door te stoten naar Morotai (Noord Molukken) en
de Filippijnen, terwijl de rest van Nederlands Indié tot augustus 1945 onder Japanse bezetting bleef. In
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Hollandia was door de Amerikanen een enorme legerbasis gebouwd voor de verdere campagne naar de
Filippijnen: magazijnen met voorraden, reparatiewerkplaatsen, een veldziekenhuis met 2000 bedden, een
postkantoor en 3 viiegvelden.

Bestuurlijk werd Nieuw Guinea in 1947 als eigen residentie afgescheiden van Ternate en Ambon.
Hoofdplaats werd Hollandia, de erfenis van de Amerikaanse legerbasis. In Hollandia, Biak, Manokwari,
Sorong, en Fakfak groeien semi-stedelijke centra voor opbouw. In het verlengde van deze ontwikkeling
kwamen er steeds meer katholieken van buiten, hetgeen aanleiding was om ook daar missionarissen te
plaatsen.

Het hoofdkwartier van de franciscaanse missie verhuisde van Ternate naar Hollandia-Binnen. Pater
Oscar Cremers volgde als missieoverste Saturninus van Egmond op die na de oorlog niet terugkeerde
vanwege blindheid als gevolg van een bombardement.

Het eerste Papoea missiegebied, ten zuiden van Hollandia in Arso werd uitgebreid met posten in Waris
(1949) en Amgotro (1952). Het gebied rond de Wisselmeren werd in 1948 overgenomen van de paters
van de MSC.

De ontdelking van de Wisselmeren in 1937 en de opening van een bestuurspost in 1938 in Enarotali
waren voor pater Tillemans MSC aanleiding geweest om daar vanuit zijn statie in de Mimika met het
missiewerk te beginnen. Begin 1939 werden de eerste guru’s geplaatst in Jaba en Enarotali als buiten-
posten van de statie Oeta. Hun aantal werd in de volgende jaren tot aan de komst van de Japanners in
mei 1943 uitgebreid tot negen in het gebied rondom het Tigimeer, het Tagemeer en de viakte van de Wea
rivier, die uitmondt in het Paniaimeer. Ook de Moni-enclave in Kuguapa werd van een guru voorzien

Wat betreft het kerkelijke bestuur werd in 1949 het franciscaanse missiegebied in Nieuw Guinea een
apostolische prefectuur, afgescheiden van het vicariaat in Langgur. De prefect werd Oscar Cremers.

Op 27 december 1949 ging Nederland over tot de erkenning van de Republiek Indonesié, waarvan
Nieuw Guinea werd uitgesloten. Verbindingen met Indonesié werden verbroken met als gevolg onder
meer dat er geen nieuwe guru’s kwamen uit Kei, Tanimbar en Menado.

Periode 1950 - 1962

Periode van snelle uitbreiding. In de opgroeiende stedelijke centra, zoals Hollandia, Manokwari, Biak en
Sorong, is de zielzorg gericht op de grotendeels Europese ambtenaren, politiemensen, opbouwwerkers,
met de voor hen bekende voorzieningen, zoals Rooms Katholieke Europese lagere scholen, een Mulo in
Sorong, een HBS in Hollandia. Voor het niet Europese onderwijs werd Fakfak een belangrijk centrum
door de oprichting van een vervolgschool, (VVS, driejarig, bovenop de driejarige dorpsscholen) en de
opleiding voor dorpsonderwijzers, beiden met een internaat. Voor de kadervorming is dit van groot
belang. Er komen in deze periode een groot aantal Nederlandse lekenmissionarissen om te werken op de
Nederlandse scholen en op vakopleidingen voor “autochtoon” onderwijs.

Het is de periode van expansie; staties worden opgericht in Vogelkop, in het Keerom gebied, en in heel
het bergland, van de Wisselmeren tot aan het Sterrengebergte op de grens met Papoea Nieuw Guinea. Tot
aan het einde van de jaren vijftig zou het aantal missieposten uitgroeien tot 31.

De meeste posten in het binnenland zijn alleen te voet bereikbaar, of door de lucht. In 1958 krijgt de
missie een eigen luchtvaartdienst, Miluva (later AMA) geheten. Aanvankelijk worden missieposten
bevoorraad door droppings. Als er eenmaal landingsbanen zijn gerealiseerd is het voor vliegtuigen ook
mogelijk om passagiers te vervoeren.

In 1953 krijgt het missiegebied in de Vogelkop, dat door de franciscanen is ontwikkeld, assistentie van
de paters Augustijnen, aan wie het gehele gebied in 1958 wordt overgedragen. Eveneens in 1953 nemen
de franciscanen de posten in het Mimikagebied over van de MSC.

Het kerkelijke bestuur, dat sinds 1947 in Hollandia is gevestigd als prefectuur krijgt in 1954 de status
van vicariaat. In 1956 wordt Rudolf Staverman OFM de eerste apostolisch vicaris.

In december 1962 wordt door de drie kerkelijke oversten van Merauke, Hollandia en Sorong, besloten
tot de oprichting van een gezamenlijk groot seminarie voor de opleiding van inheemse clerus. Dit institu-
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ut wordt in 1969 omgezet in een theologische hogeschool met een bredere opzet: de vorming van kerke-
lijke werkers (-sters).

Als Nederland in 1962 zich terugtrekt uit Nieuw Guinea zijn er 64 Nederlandse OFM missionarissen in
Nieuw Guinea, dat vanaf die tijd Irian Barat gaat heten.

Periode 1963 — 1969

Op 1 mei 1963 wordt de republiek Indonesié officieel bewindvoerder over Irian Barat. De meeste mis-
sionarissen blijven, maar practisch alle lekenmissionarissen, waaronder vele onderwijskrachten, moeten
vertrekken. De inrichting van het onderwijs moet worden aangepast aan die van Indonesié,

Op 3 december 1966 krijgt het vicariaat Hollandia, dat inmiddels is omgedoopt tot Sukarnapura, de sta-
tus van bisdom. Rudolf Staverman OFM wordt de eerste bisschop. Daarmee komt een eind aan de bestu-
urlijke eindverantwoordelijkheid van de franciscanen voor de opbouw van de kerk in dit deel van Irian
Barat. Hierdoor ontstaat er ruimte om weer meer in de geest van Franciscus te gaan werken, waarbij het
zo belangrijk is om zich onder de mensen te begeven, weliswaar binnen het kerkelijke kader, maar niet
over de reeds begaande paden, met andere dan de meer gebruikelijke vormen van evangelisatie. Het
franciscaanse ideaal van “broeders die aan anderen onderdanig zijn” krijgt meer ruimte.

In die tijd worden de eerste Papoea kandidaten die zich willen aansluiten bij de franciscanen, naar Java
gestuurd voor vorming en opleiding. Zij worden lid van de Nederlandse provincie van franciscanen. Eind
jaren zestig komen er ook drie Indonesische OFM-ers naar Irian Barat.

In 1966/67 wordt een eerste poging gedaan om d.m.v. een herderlijk schrijven van de gezamenlijke
kerken misdragingen van leger en andere autoriteiten te bekritiseren.

Illusies over autonomie worden bij de act of Free Choice in 1969, hard de kop ingedrukt. De Papoea’s
zien hun rijkdommen, in het bijzonder de enorme kopervoorraad, wegvloeien naar de Indonesische
staatskas en naar de Amerikaanse exploitant van de kopermijn Freeport. En ze kijken toe hoe de immi-
granten vrijwel het heel economische leven beheersen.

Periode 1969 - 1987

Tussen 18 maart 1937 en 18 maart 1987 is de missie van de franciscanen in Irian Jaya een aangelegen-
heid van de Nederlandse provincie geweest. Vanaf 1969 ging een 15 jaren plan in werking dat zou
moeten leiden tot financi€le, personele en juridische onafhankelijkheid voor de broederschap in Irian
Jaya ten opzichte van Nederland. Binnen dat kader komen in de eerste helft van de jaren 70 nog een aan-
tal jonge OFM-ers uit Nederland.

Ook wordt er een overeenkomst gesloten met de Indonesische vicaria dat OFM-kandidaten uit Irian Jaya
vorming krijgen in Java en lid worden van die vicaria. Anderzijds worden vanuit o.a. Flores kandidaat-
franciscanen na hun noviciaat naar Irian gestuurd voor verdere pastorale vorming.

In 1985 wordt begonnen met een eigen OFM noviciaat in Sentani.

Op de dag af 50 jaar na de eerste vestiging vond op 18 maart 1987 de overdracht plaats aan de
Indonesische tak van de orde van franciscanen. Toen kwamen alle broeders bijeen in Wamena. Het
waren er 56, waarvan 32 Nederlanders. Vrijwel alle Nederlanders werden toen lid van de Indonesische
provincie. Bij die gelegenheid werd de broederschap in Irian Jaya een custodie binnen de Indonesische
provincie. Deze custodie ging varen onder de vlag: “Franciscus Duta Damai”(Franciscus, heraut van
vrede)

Periode 1987 — 2005

De binding van de orde van franciscanen aan het bisdom Jayuapura (sinds de val van Soekarno is dit de
nieuwe naam van de hoofdstad geworden) wordt losser. Het bisdom stelt steeds vaker wereldheren of
leden van andere congregaties aan in parochies en overige functies in het bisdom.

Binnen de broederschap komt het onderscheid tussen paters en broeders grotendeels te vervallen. Ook
wordt meer aandacht gegeven aan communiteitsvorming, d.w.z. niet langer, zoals vaak voorheen, worden
er eenmansposten opgericht. Mede dankzij deze opheffing krijgt het communiteitleven een groeiende
aandacht.

Midden jaren 90 werd het Secretariaat van Gerechtigheid en Vrede (SKP) opgericht. Het initiatief daar-
toe werd door de franciscanen genomen. Een van de aanleidingen was het beroep dat werd gedaan op
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mgr. Munninghoff (sinds 1972 opvolger van mgr. Staverman als bisschop van Jayapura) om te bemidde-
len in een gijzelingsactie die in 1996 plaatsvond in de buurt van het Lorenz-reservaat. Dit secretariaat
besteedt vooral aandacht aan de promotie/ handhaving van mensenrechten, en vraagt aandacht voor de
overtredingen van die mensenrechten door ambtelijk apparaat en leger, waarbij de Papoeabevolking vaak
wordt geterroriseerd. Bij een aantal activiteiten worden daarbij ook andere kerken, waaronder de Islam
betrokken.

April 2004: oprichting van het bisdom Timika, het westelijke berglandgebied en de Mimika omvattende.
De nieuwe bisschop, John Saklil is wereldheer. De OFM communiteit in Enarotali wordt opgeheven,
waardoor er in het Wisselmerengebied nog slechts één OFM communiteit overblijft, namelijk in
Maonemani.

De binding aan het bisdom Jayapura wordt wat losser, als in het bisdom Agats een franciscaan tot biss-
chop wordt benoemd: Aloys Murwito. Hij trekt 2 confraters aan om een eigen communiteit te vormen.
7o wordt ook in het bisdom Merauke, in Bade, met een eigen ofm communiteit gestart.

Volgens het jaarboek van de Indonesische provincie waren in januari 2005 in de custodie van Papoea 42
plechtig geprofeste franciscanen, 19 tijdelijk geprofeste, en 6 novicen.

13 augustus 2005: Terugkeer naar Nederland van de laatste Nederlandse emeritus bisschop van Jayapura,
de franciscaan Herman Munninghoff samen met zijn medebroeder Jan van der Horst.

Alles bij elkaar zijn er thans nog 5 Nederlandse franciscanen in Papoea. In al de voorgaande jaren vanaf
1937 zijn er in totaal 108 franciscanen van Nederlandse afkomst geweest.
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Onvolledige lijst van plaatsen waar de Franciscanen werkzaam zijn (geweest).
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