Franciscus van Papoea

Op 1 augustus vond de premiére plaats van de film “Franciscus van Papoea” van
filmer/fotograaf Nico Boink. Op zoek naar een gemeenschap die was gegroeid in een
geisoleerde gemeenschap zonder invloed van buitenaf, kwam Nico Boink bij de Papoea’s.
Daarnaast was er ook de nieuwsgierigheid naar het werk van de missionarissen. Nico Boink:
‘In weerwil van de weerstand die er bij mij ( en in heel Nederland) sinds de jaren zestig tegen
de kerkelijke beweging is geweest, herkende ik bij de franciscanen een open sfeer. Ik had
sympathie voor de leefregel om in armoede te leven en zag dat zij zich als activisten opstellen
en dicht bij de mensen leefden.

In 1937 kwamen de eerste Franciscaner missionarissen uit Nederlanders als
vredesboodschappers in gebieden in het binnenland van Papoea, waar de witte mens nog niet
eerder was doorgedrongen. De woudlopers van weleer waren jonge, bevlogen Franciscanen,
die in een mengeling van missiedrang, hulpvaardigheid en avonturisme het terra incognita van
Papoea betraden. Nu zijn het bejaarde mannen geworden. Enkelen van hen zijn nog ter
plekke.

De film is gebaseerd op footage uit het archief van de Franciscanen, en op gefilmde
reportages gedurende een drietal reizen. Het werd een indrukwekkend document over slechts
108 franciscaanse broeders die het presteerden in dit onherbergzame land, “de stenen in de
rivier te leggen die net op tijd de loop van de rivier hebben gewijzigd. Religie is daarbij
belangrijk” ( Papoealeider Victor Kaisiepo).

NicoBoink heeft zich niet laten verleiden een beeld te schetsen van de sociaal-
maatschappelijke ontwikkelingen die de franciscanen in beweging hebben gezet. Er wordt
nauwelijks gesproken over hun ‘projecten’ en over de initiatieven die ze namen op gebied
van gezondheidszorg, onderwijs of landbouwhervormingen. Het is een intermenselijk
verhaal, een gedicht geworden, een complexe mengeling van allerlei beelden en
archiefmateriaal, doorspekt met kritische, skeptische en ludieke opmerkingen van de
franciscaanse missionarissen die naar zichzelf terugkijken. Nico Boink vroeg zich af hoe het
in het enorme spanningsveld tussen westerse en papoeaculturen toch mogelijk was dat
mensen dit hebben gedaan. Waar leidde hun inspanningen toe en waar haalden zij de ambitie
vandaan. ‘Ik wilde geen historie schrijven, maar levend in een totaal ander tijdperk en in een
geseculariseerde wereld, heb ik moeten erkennen hoe belangrijk de plaats van de Kerk is. Het
klimaat in Papoea wordt door het religieuze bepaald. Ik heb geleerd dat elke ontmoeting
geladen is met onvoorspelbaarheid en heb diep respect voor hen, want elke ontmoeting is in
zekere zin een heilige, respectafdwingende ontmoeting.’

Ontmoeting.

De film komt op de kijker wat overweldigend over. De rode draad in het verhaal is moeilijk te
ontdekken. Het boeiende filmmateriaal roept heel veel vragen op, waarop niet duidelijk
antwoord kan worden gegeven. Het is eigenlijk ook niet het verhaal over het werk van de
Franciscanen, maar vooral over hun houding en instelling. Na een boeiend verhaal van een
uur is niet duidelijk geworden wat het resultaat van hun werk is. Natafelend over de opnames
zijn de acteurs - de franciscaanse missionarissen zelf- daar ook kritisch over. Is hun werk
geslaagd? Zijn hun inspanningen beloond? Victor Kaisiepo: ¢ De meeste mensen van buiten
komen alleen om iets te halen uit Papoea. Belangrijk is dat zij, de franciscaanse
missionarissen, iets zijn komen brengen.” En niet alles hoeft gebracht te worden. De
papoeaculturen en religies bevatten veel waardevolle elementen. De mythologién van alle
volken — aldus broeder Nico Dister in de film — drukken het verlangen uit naar vervulling en
menselijk geluk. Wij christenen herkennen in hun mythen datzelfde verlangen en zoeken de



vervulling in onze sacramentele riten. Als we praten over ‘halen en brengen’, dan ervaren wij
dat in onze riten niet alleen dat verlangen ligt uitgedrukt maar ook de vervulling wordt
gevonden. In die overtuiging gingen wij als missionarissen naar Papoea en gunnen wij hen
ook wat wij zelf hebben gekregen en beleefd.

Franciscus van Papoea is niet een film over het werk van de franciscanen, maar over hun
houding. Dat is ook de nagalm die na het zien blijft hangen: respect voor de Papoea’s en hun
cultuur, gelijkwaardigheid, vriendschappelijk omarming. De film ontroert door de intieme
momenten waarop wit en bruin elkaar in de armen vallen. Het is het verhaal van
ontmoetingen tussen papoea- en westerse culturen, tussen mensen uit het stenen tijdperk en
westerlingen. Zij ontmoeten elkaar op het intermenselijk vlak en als de kijkers na het zien van
de film de nagalm van respect, waardering en liefde blijven horen, dan is “Franciscus van
Papoea” een film waar de minderbroeders best blij mee mogen zijn.
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